PROGRAMMA bijeenkomsten AViN Rotterdam,
van 28 aug 2023 tot 8 januari 2024

Vooraf:

Dit gedeelte van ons programma loopt tot Kerst 2023. Op Oudejaarsavond 2022 was het precies
honderd jaar geleden dat in Dornach het eerste Goetheanum afbrandde. Op de Kerstbijeenkomst
(Weihnachtstagung) van 1923 bracht Rudolf Steiner de Grondsteenspreuk tot klinken. Deze is bedoeld
als fundament van de antroposofie in alle mensenharten. In de bijlage vind je de vertaling van de
Grondsteenspreuk die wij dit werkjaar zullen gebruiken.

We zullen op de studieavonden regelmatig aandacht besteden aan de Grondsteenspreuk, 0.a. met de
zg. ritmes. De studieavonden worden afgesloten met de Weekspreuk.

Op vrijwel alle andere avonden wordt geopend met de Weekspreuk en afgesloten met ‘Heilsam ist nur

’

Tijden van de maandagavonden: 19:45 —21:30, inloop en begroeting vanaf 19.30

Locatie

De bijeenkomsten zijn in het schoolgebouw van het Rudolf Steiner College, Tamboerstraat 9, 3034PT
Rotterdam.

Mensen in een rolstoel kunnen zich aanmelden bij Paul Peeters. Zij komen het gebouw binnen via de
Vaandrigstraat en gebruiken de lift om op de eerste verdieping te komen.

Voorbereidingsgroep:

Jan van Gils E: jgvgils@gmail.com

Geertrui Mestdag E: gmdpresence@gmail.com

Paul Peeters E: paulpeeters@xs4all.nl

Thea van Veen E: vanveenthea@gmail.com
PROGRAMMA

28 augustus Weekspreuk 22

Gespreksavond.

Bij wijze van opening van dit gedeelte van het werkjaar, houdt Paul Peeters een korte inleiding over de
geschiedenis en de bedoeling van de Grondsteenspreuk, die vervolgens in zijn geheel ten gehore wordt
gebracht.

Deze avond, de eerste naar het zomerreces, delen we met elkaar onze ervaringen in de afgelopen
zomertijd. Je bent uitgenodigd om ons over je ervaring te vertellen en zo mogelijk iets tastbaars mee te
nemen, wat daarvoor symbool kan staan.

Huiswerk voor de volgende studieavond: het lezen van de eerste voordracht uit het boek dat dit
werkjaar ons onderwerp van studie zal zijn: INZICHT IN HET MYSTERIE VAN GOLGOTHA, GA 175, een
voordrachtencyclus van Rudolf Steiner in Berlijn, 1917, uitgegeven door Vrij Geestesleven, Zeist, 2010.

4 september Aandacht voorde Grondsteenspreuk — Weekspreuk 23

Studieavond. Een nieuwe werkwijze is dat wij gezamenlijk de voordracht opbouwen aan de hand van de
herinnering of een aantekening. Als de inhoud op deze manier is opgebouwd, is er ruimte voor een
gesprek over de inhoud. Als de tijd het toelaat, beginnen we met het lezen van de tweede voordracht.
We lezen die thuis op eigen gelegenheid uit.



11 september Aandacht voorde Grondsteenspreuk — Weekspreuk 24

Studieavond. Gezamenlijk bouwen we de tweede voordracht op zoals hierboven beschreven. Daarna
gaan we met elkaar in gesprek over de inhoud. Als de tijd het toelaat, beginnen we met het lezen van de
derde voordracht, die vrij lang is. We lezen thuis op eigen gelegenheid de eerste helft van dit hoofdstuk.

18 september Weekspreuk 25 - Heilsam ist nur...

Gastspreker. In de draaikolk van de moderniteit, Welke orde kan nog in de ziel gevonden worden? —
voordracht door Mathijs van Alstein. LET WEL, GEWIJZIGDE AANVANGSTIJD voor deze avond:
begroeting 19.15, aanvang 19.30, einde 21.15

Sinds het einde van de 19e eeuw is de moderniteit in een stroomversnelling geraakt. Friedrich
Nietzsche, die hiervan de eerste katalysator was, schreef bijna honderdvijftig jaar geleden: “Nog
honderd jaar kranten - en ieder woord stinkt.” In de 21e eeuw, te midden van een nooit geziene
overvloed aan uitspraken, meningen en stellingen in allerlei mediakanalen, moeten wij inderdaad
vaststellen dat het woord aan een sterke waardevermindering onderhevig is. Het wordt steeds
moeilijker om ons te oriénteren en waarheid van leugen te onderscheiden. Deze onrust in de wereld is
de uitdrukking van iets diepers. “The blizzard of the world has crossed the threshold and has overturned
the order of the soul.” “De storm van de wereld is over de drempel gegaan en heeft de orde van de ziel
op zijn kop gezet.” Deze woorden van Leonard Cohen in zijn lied The Future raken wat dit betreft aan
iets wezenlijks.

In deze lezing gaan we na welke storm losgebarsten is in de wereld, wat die met de drempel te maken
heeft, en welke orde van de ziel niettemin ook vandaag nog gevonden kan worden.

Mathijs van Alstein (1976) is priester in De Christengemeenschap. Hij studeerde filosofie aan de
universiteiten van Antwerpen, Brussel en Leuven. Hij woont en werkt in Zeist.

25 september Weekspreuk 26 - Heilsam ist nur ...
Jaarfeestviering Michaél. Bijzonderheden over deze avond, die wordt voorbereid door de
jaarfeestengroep, worden t.z.t. bekend gemaakt.

2 oktober Aandacht voorde Grondsteenspreuk - Weekspreuk 27
Studieavond. Met elkaar lezen we de derde voordracht uit. Als de tijd het toelaat, kunnen we in gesprek
gaan over de inhoud.

9 oktober Aandacht voorde Grondsteenspreuk - Weekspreuk 28

Studieavond. Een van ons blikt terug op de eerste twee voordrachten. Vervolgens bouwen we de derde
voordracht op zoals we gewend zijn.

Als de tijd het toelaat, beginnen we met het lezen van de vierde voordracht. We lezen die thuis op eigen
gelegenheid uit.

16 oktober Herfstvakantie Geen ledenavond

23 oktober Weekspreuk 30 - Heilsam ist nur ...

Wonderen van Ontwikkeling, voordracht van Jan-Diek van Mansvelt over het tweede deel van zijn
boek: Wonderen van Ontwikkeling, nu over de levensloop van de mens. Daarin zijn parallellen zichtbaar
met de ontwikkeling van de plant, die het onderwerp was van zijn lezing op 19 juni jl. Ook in organisaties
zijn deze wetmatigheden kennelijk te zien, wat meegenomen kan worden in het begrijpen van en
omgaan met situaties.



Deze tijd van het jaar nodigt bovendien uit om ook aandacht te besteden aan de invloed die
gestorvenen kunnen hebben op de ontwikkeling van de planten en bomen in de natuur, het landschap.
Is dit waar te nemen? De vorige lezing van Jan-Diek liet zien dat we met een kleine oefening in het
fenomenologisch waarnemen opeens veel meer zien!

Belangstellenden zijn van harte welkom. Na afloop is er gelegenheid voor een financiéle bijdrage.

N.B. Wonderen van Ontwikkeling is de titel van het boek van Jan-Diek, waarin hij de kern van zijn
fenomenologisch leven weergeeft. De mens is deel van de natuur: van alles wat ons op Aarde omringt.
De krachten die in de natuur tot uiting komen, zijn ook de krachten die in de mens en diens initiatieven
werken. Het boek is te bestellen bij ABC Boekenservice, € 19,95.

30 oktober

Gedenkstonde voor de gestorvenen, met de Euritmiegroep Den Haag

Het is van lieverlee traditie geworden dat de AViN ledengroep Rotterdam begin november ruimte biedt
aan de Gedenkstonde voor de Gestorvenen en deze financieel draagt.. Het is een avond met poézie,
muziek en euritmie, waarop we in een gepaste sfeer kunnen verwijlen bij onze gestorven dierbaren.

Na een korte inleiding is er gelegenheid een waxinelichtje aan te steken voor een of meerdere
overledenen. Hierbij kan de naam van gestorvene worden uitgesproken, ieder is vrij om dit al dan niet te
doen.

De euritmistes bewegen op pianomuziek en professioneel gesproken gedichten. Na afloop is er
gelegenheid voor een vrijwillige financiéle bijdrage.

6 november Aandacht voorde Grondsteenspreuk - Weekspreuk 32
Studieavond.

13 november Aandacht voorde Grondsteenspreuk - Weekspreuk 33
Studieavond.

20 november Weekspreuk 34 - Heilsam ist nur...

Soul of Britain, Soul of Europe. Dit was titel van de twaalfde zg. Europaconferentie, die dit keer in
Londen plaatsvond van 2 t/m 6 augustus 2023, georganiseerd door de Anthroposophical Society in Great
Britain. Thea van Veen was erbij en vertelt ons hoe het was en wat zij eraan heeft beleefd.

27 november Aandacht voorde Grondsteenspreuk - Weekspreuk 35
Studieavond.

4 december Aandacht voorde Grondsteenspreuk - Weekspreuk 36
Studieavond.

11 december Weekspreuk 37 - Heilsam ist nur ...
100 jaar Antroposofie, over o.a. de kerstconferentie in 1923 en de Grondsteenspreuk. Lezing door
Frans Lutters.

18 december Weekspreuk 38 - Heilsam ist nur
Jaarfeestviering Kerst. Bijzonderheden over deze avond, die wordt voorbereid door de

jaarfeestengroep, worden t.z.t. bekend gemaakt.

Kerstreces, geen ledenavonden 8 januari Studieavond.


https://www.abc-antroposofie.nl/index.php?q=jan-diek+van+mansvelt&n=0&rzoek=0&lt=0&antroposofisch=0

