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Beste vrienden van de vrijheid, beste vrienden van de waarheid, rechtvaardigheid en 
menselijkheid!  
Tien jaar geleden stelde de ervaren journalist en publicist Peter Scholl-Latour de diagnose: "We 
leven in een tijdperk van massaverdwazing, vooral van massamediaverdwazing.” 
We moeten daar nu aan toevoegen: de coronaviruspropaganda van de media is erin geslaagd 
om deze massale domheid om te zetten in massa waanideeën. 
 
Coronapropaganda werkt, zoals alle propaganda, met de systematische herhaling van leugens 
door erkende autoriteiten. Dit liegen is anders dan het gebruikelijke opportunistische liegen dat 
altijd al werd gebruikt om bepaalde voordelen te behalen. Propaganda heeft iets anders nodig. 
Het is minder gebaseerd op de inhoud van de leugens en meer op het bewustzijnsveranderende 
effect van de systematische herhaling van leugens. 
 
Dat is de duivelse aard van propaganda. Het is de manier waarop de slinger van de hypnotiseur 
het bewustzijn dempt en de wil van de gehypnotiseerde om vragen te stellen verlamt. Hannah 
Arendt formuleert het zo dat de realiteitszin, het menselijke gevoel om onderscheid te maken 
tussen waarheid en onwaarheid, op deze manier wordt vernietigd. Propaganda is daarom zoiets 
als een massa-immunisering tegen realiteit en waarheid. En degenen die het betreft kunnen de 
irrationele richtlijnen van de autoriteiten niet meer in twijfel trekken. Eigenlijk zou die twijfel 
vanzelfsprekend moeten zijn, maar ze volgen de richtlijnen gedachteloos. 
 
Een met de werkelijkheid doordrongen geest, een menselijk bewustzijn dat verbonden is met de 
realiteit, bestaat alleen bij iemand die bij alles wat hij denkt, weet hoe datgene wat hij denkt 
verbonden is met wat er in de wereld buiten hem gebeurt, zoals Rudolf Steiner dat formuleerde. 
Er woedt een oorlog tegen deze realiteitsgeest, die sinds maart 2020 enorm is verhevigd. 
En deze oorlog, deze oorlog van vernietiging, deze propagandaoorlog van de media tegen de 
geest, die woedt voort. Als de propaganda eenmaal de mentale ruggengraat van genoeg mensen 
heeft gebroken, dan treedt er iets anders in werking, dan komt er een emotionaliteit vrij die geen 
rode lijnen meer kent en die haat en agitatie spuit tegen iedereen die nog zijn eigen mening durft 
te uiten en te vormen. 
 
 Mensen die desondanks voor hun mening durven uit te komen worden van de ene op de andere 
dag het mikpunt van leugens. Vooral als deze mensen de publieke medialeugens aan de kaak 
stellen en realistisch en waarheidsgetrouw werkzaam zijn in hun beroep, worden ze automatisch 
zelf het mikpunt van leugens en worden ze geridiculiseerd en gedemoniseerd door de media en 
belasterd als irrationele ontkenners van de waarheid en als gevaarlijke gekken en uiteindelijk 
lopen ze het risico te worden vervolgd op wankele gronden. 
 
Corona-rechtspraak is een vreselijke schande, te meer omdat het hier om 
de Duitse rechtsgeschiedenis gaat. Het vonnis tegen de gewetensvolle familierechter Christian 
Dettmar is een angstaanjagend nieuw voorbeeld van dit rampzalige rechtssysteem, dat de 
leugens, de officiële leugens, klakkeloos accepteert, de willekeur van de staat toedekt en de 
rechten van mensen met voeten treedt. En deze uitspraak tegen die familierechter is ook een 
bittere, een bitter kwade klap in het gezicht van de miljoenen schoolkinderen die zijn misbruikt 
door hun leraren. De kinderen zijn fysiek en mentaal getraumatiseerd door hun leraren in 
opdracht van de overheid. 
 
Reiner Füllmich zette zijn financiële en professionele veiligheid in de waagschaal om de 
coronavirusfraude, de grootste en meest verwoestende wetenschappelijke fraude aller tijden, te 
ontmaskeren en de vele misdaden die op basis van deze fraude werden gepleegd, aan het licht 
te brengen. Het was dus onvermijdelijk dat er een web van leugens om hem heen werd 



gesponnen en dat een cascade van juridische destructie werd ontketend: strafrechtelijke 
aanklachten zonder grond, arrestatiebevelen, ontvoering uit Mexico en vrijheidsberoving. De 
gevangenisomstandigheden waar hij onder moet lijden nemen in sommige gevallen de trekken 
aan van psychische marteling.  
 
Bij de rechtszaak tegen hem gaat het er duidelijk niet om, het recht en de waarheid te laten 
zegevieren. Het overduidelijke doel is het vernederen, veroordelen en uitschakelen van een 
politiek ongewenst persoon. De door de massamedia veroorzaakte verdwazing en waanzin 
behoren tot de hoekstenen van de nieuwe normaliteit. Een normaliteit die geen empathie, 
geweten of ziel meer erkent. Zo is het dan nu gekomen dat de publieke, gepubliceerde opinie de 
spot drijft met een geboeide advocaat en een egoïstische crimineel van hem maakt. Waarom 
gebeurt dit? De echte persoon Reiner Füllmich moet onzichtbaar worden! De echte persoon 
Reiner Füllmich, zoals die heeft gestreden voor het recht op informatie en vrije toegang tot 
informatie voor ons allemaal en die zelfs onder gevangenisomstandigheden onbaatzuchtig vecht 
voor de rechten van zijn medegevangenen. 
 
De diabolische leugen hamert op ons in en wil ons bewustzijn dempen tot een irrationeel 
collectief bewustzijn. De waarheid kan alleen individueel bereikt worden, in een kritisch en 
zelfkritisch proces van vragen stellen en zoeken. Daarom doe ik een beroep op een ieder met 
een mentale ruggengraat en dus ook een sociale ruggengraat, om te kijken naar het misbruik 
waaraan waarheidsstrijders als Reiner Füllmich nu worden blootgesteld en daar publiekelijk nee 
tegen te zeggen. 
 
Het is moeilijk voor ons allemaal om voortdurend, dagelijks, opnieuw weerstand te bieden aan 
de druk van de nieuwe normaliteit, omdat we dit misbruik misschien zelf in stilte hebben 
gevoeld, en wanneer het zulke markante persoonlijkheden als Reiner Füllmich treft, geldt het 
principe: “Straf er één, voed duizenden op.” Ik heb altijd de woorden van Martin Luther King in 
mijn achterhoofd om ons op de been te houden: “Wees nooit, maar dan ook nooit bang om te 
doen wat juist is, vooral als het gaat om het welzijn van een persoon of dier.” (Applaus) Het 
belangrijkste komt nog, King zegt vervolgens: 
“De straf van de maatschappij is niets vergeleken met de wonden die we onze ziel toebrengen 
als we wegkijken.” 
 
We staan hier voor het VN-gebouw, een centrum van onvoorstelbare macht en kracht. En 
daarom wil ik tot slot alle wereldleiders, groot en klein, de paar hele grote en de vele, vooral de 
vele, vele kleine heersers van deze wereld, herinneren aan een zin van VN-secretaris-generaal 
Dag Hammarskjöld, die in 1961 om politieke redenen werd vermoord: 
“Alleen hij die zijn macht rechtvaardig gebruikt, iedere dag opnieuw, verdient die macht.” 
 


