
3 november: Feestelijke boekpresentatie: Uit de sterren - De lange weg naar een nieuwe 
geboorte, een voordrachtenreeks van Rudolf Steiner, met een voorwoord door Jesse Mulder. Het is 
een boek voor ouders, opvoeders en ieder die zich vragen stelt over het leven.  Programma: 

 Presentatie 
 Lezing door Myriam Driesens, geestelijke van de Christengemeenschap 
 Talkshow door journalist Rinus van Warmen met drie betrokkenen bij de uitgeverij/Stichting. 

 Locatie:  Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, Zeist. 
 Tijd:   14.00-17.00 uur 
 Toegang  € 5,00, begunstigers gratis 

Er is een boekenmarkt en ruimte voor ontmoetingen tussen makers en lezers van de Rudolf Steiner 
Vertalingen. 

Rudolf Steiner heeft in zijn voordrachten veel aandacht besteed aan het verborgen gebied van het 
leven tussen dood en nieuwe geboorte. Uniek aan zijn voordrachten in het boek Uit de sterren - De 
lange weg naar een nieuwe geboorte is de beschrijving van de afdaling van de ziel, het moment van 
de conceptie en bijzondere aspecten van de embryonale ontwikkeling. Als het kind eenmaal geboren 
is, laat het met zijn grandioze ontwikkelingsstappen zien waar het vandaan komt. Hoe een kind als 
‘bode van de geestelijke wereld’ te ontvangen en te begeleiden vormt het slotstuk van Steiners 
beschouwingen. Daarom is het een boek voor ouders, opvoeders en ieder die zich vragen stelt over 
het leven. 
Het nawoord van Myriam Driesens biedt een weids overzicht van het thema. Het voorwoord van 
Jesse Mulder werpt een ander licht op de vragen van deze tijd over kinderwens, geboortetechnieken 
en abortus.  


